(C)) Ontmoetingskerk
De Brink

ZONDAG 22 september 2024
De kerkenraad groet u allen op deze Vredeszondag

voorbereiding: Taakgroep Vieren
organist/pianist: Henk Jan Jansen
m.m.v.: Oecumenische Zanggroep Echo

o.l.v. Erwin de Ruijter

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is bestemd voor

Kerk in Actie, zending Syrié — Bouw de kerk in Syrié weer op.

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrié leeft onder de armoedegrens,
voor meer dan de helft dreigt honger. Voor mensen in Syrié is het
voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land,
omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrié
hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het herstelfonds opgericht.

Op de lijst van het herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten
worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld,
betaalt de eigenaar — bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente —
minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor
dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door de
internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen
te komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond is een groot probleem.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

UIT DE GEMEENTE

o Mw. Veenstra-Klop is enige weken geleden ter observatie opgenomen
in de kliniek van Geriant, Titanialaan 15a, 1702 AZ te Heerhugowaard.
We leven met haar mee en denken ook aan haar kinderen en
kleinkinderen.



o Mw. Klazien Schoon verblijft nog in het ziekenhuis. Zij is in afwachting
van opname in een revalidatiecentrum.

Om haar en Simon te bemoedigen kunt u kaarten bij Simon bezorgen.
Wij wensen hen veel moed en kracht toe.

o Hartelijk dank voor de belangstelling in de tijd dat ik in het
revalidatiecentrum verbleef. De vele kaarten en telefoontjes hebben
mij goed gedaan. Uw meeleven is mij zeker tot steun geweest.
Nogmaals mijn dank daarvoor.

Vriendelijke groet,
Gerrit Snijders

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk

beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met
elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een
opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders
uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst).
Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de
Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie:
drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING VREDESZONDAG

De vredesweek is een interkerkelijk initiatief in de derde week van
september. De symbolische kleur is wit.
Vrede is niet alleen de afwezigheid van geweld en oorlog. Het is een situatie
waarin recht gedaan wordt aan de hele schepping en waarin de
gemeenschap tussen mensen hersteld is. Vrede is de vrucht van
gerechtigheid. In deze context kan ook het voedselvraagstuk en het milieu —
en hoe daar mee omgegaan wordt — aandacht krijgen.
In de Bergrede horen we in de zevende rede: "Gelukkig/zalig de
vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

In de schikking zien we een witte kaars omwikkeld met
prikkeldraad. Dit is het beeld van Amnesty. Het prikkeldraad staat voor
gebonden zijn, de witte kaars voor leven.


mailto:drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

Daarbij is de bol met witte bloemen bekleed. Wit staat voor Vrede,
rechtvaardigheid en rust. De bol geeft de wereld weer.
Het groene blad staat voor een nieuw begin waarbij de klimop ook de
trouw van God aangeeft.
De duif is de vredesvogel, het teken van vrede en verzoening.
Vervul ons met uw liefde!
Maak ons één in U.
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SAMEN VOOR
VREDE. NU!

KUKEN, LUISTEREN EN LEZEN

» Om de dienst online te volgen,
klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

» Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl

» De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de
Ontmoetingskerk of klikken op: liturgie van deze zondag

» U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de
Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>>
QRcode te scannen.

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!



https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf

AGENDA

LEERHUIS

Donderdag 26 september a.s. start het Leerhuis in De Brink,
Stationswegkerkzaal. Van 19.30 u. tot ca. 21.30 u.

Het hoofdthema is: Hoe zie je en ervaar je God?

Ds. F. Omta zal met ons een gezamenlijke zoektocht beginnen naar de
onderlinge verhouding tussen God en de mens. De vraag die wij ons gaan
stellen is hoe we die verhouding zien en hoe we aan die visie zijn gekomen.
Omta zal Omta niet zijn als hij daarin de input van wetenschap, religie en
gnosis verder uitwerkt en toelicht.

Een aantal gemeenteleden heeft reeds kenbaar gemaakt aan het komende
leerhuis te willen deelnemen.

ledereen is van harte welkom en wordt hierbij uitgenodigd deel te nemen
aan deze zoektocht gericht op geloofsleer.

Wilt u via galders@gmail.com laten weten of u meedoet?

Namens de voorbereidingsgroep,
Gerard Alders

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden
via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit
niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te
gaan zitten.



mailto:galders@gmail.com

